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terracotta gepolychromeerd,
9x16x10 cm. Onderdeel van een 
kerststal (particulier bezit).



De Os en de Ezel

In de christelijke iconografie figureert de os samen met de ezel in de stal van 
Bethlehem op grond van een passage uit Jesaja 1,3: Een os kent zijn eigenaar,  
een ezel de krib van zijn meester; maar Israel weet van niets; mijn volk heeft  

geen begrip.

De os is symbolisch en historisch het tegenbeeld van de wilde stier, zinnebeeld 
van geduldig dienen en vreedzame kracht; tevens werd hij als offerdier gebruikt 
en gerespecteerd. In vele legenden spelen ossen een rol. Als uitvoerders van een 

goddelijk plan trekken ze een wagen met een heiligdom of het lichaam van een 
dode heilige naar een bepaalde plek, later vaak een bedevaartsoord.

Goden als ezels uitbeelden is in de oudheid niet ongebruikelijk. Seth,  
de moordenaar van Osiris, en ook de Griekse god Dionysos en zijn zoon Priapos 

werden afgebeeld als ezels. In de bijbel herkent de ezelin van Bileam (Numeri 22)  
de wil van God eerder dan de mens. Jezus maakt zijn intocht in Jeruzalem op  
de rug van een ezelin. De ezel is toonbeeld van deemoed en zachtmoedigheid,

maar staat ook voor domheid, luiheid, koppigheid en lust. De ongelovige Thomas 
werd in de middeleeuwen vaak afgebeeld met een ezel. Het dier benadrukte

Thomas’ ‘domheid’, hij had immers de verrezen Christus niet herkend.

Prettige Kerstdagen 

en een

Gelukkig Nieuwjaar

Tekst: ‘Dieren rond de kribbe’, tentoonstelling in Museumpark Orientalis
(Bijbels Openluchtmuseum), 2001-2002.


